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SẮC LỆNH 

THÀNH LẬP GIÁO XỨ BIỆT LẬP  
ĐỨC MẸ FATIMA 

TẠI THÀNH PHỐ FORT WORTH, TEXAS 
 
 
Chúc tụng Đức Giêsu Kitô. 
 

Cộng đoàn Việt Nam Đức Mẹ Fatima đã từng là một phần thuộc giáo xứ Thánh Rita 
tại Fort Worth trong gần hai mươi lăm năm qua. Với sự phát triển về nhân sự và tiến trình 
xây cất một nhà thờ mới, điều rất xứng hợp cho người Công giáo Việt Nam ở phía đông 
Fort Worth bây giờ có giáo xứ riêng để phục vụ tốt hơn cho các nhu cầu của họ. 

Tôi đã tham khảo Ban Tư Vấn của Giáo phận theo quy định giáo luật số 515 của 
Toàn Bộ giáo luật và đã nhận được đề nghị từ ban Tư Vấn. Dựa trên các căn bản này, nay 
tôi xin thành lập giáo xứ biệt nhân Đức Mẹ Fatima với tất cả các đặc quyền và trách nhiệm 
được mô tả trong giáo luật số 518 và các giáo luật khác. 

Giáo xứ mới sẽ là một giáo xứ biệt lập để phục vụ tất cả những người Công giáo gốc 
Việt sống ở phần phía đông của thành phố Fort Worth trong các ranh giới sau: 

Bắt đầu từ ngã tư xa lộ 30 và đường Cooks, từ phía tây dọc theo xa lộ 30 đến ranh 
giới quận Parker, từ phía nam dọc theo ranh giới quận Parker đến quận Johnson, từ 
phía đông dọc theo ranh giới quận Tarrant / Johnson đến Village Creek, từ phía bắc 
dọc theo Village Creek đến trung tâm của bờ hồ Arlington, tiếp tục từ trung tâm hồ 
Arlington cho đến giao điểm với xa lộ 180, từ phía đông dọc theo xa lộ 180 đến 
đường Cooks, từ phía bắc dọc theo đường Cooks đến xa lộ 30, khởi điểm lúc ban 
đầu. 

Qua sắc lệnh này, tôi cũng bổ nhiệm Linh Mục Ignatius Hải Dương, CMC, làm 
chánh xứ đầu tiên cho giáo xứ mới với tất cả các quyền hành, nghĩa vụ và đặc quyền được 
trao cho các linh mục chánh xứ từ giáo luật và quyền thi hành tác vụ từ Giáo phận. 

Ban hành tại Trung tâm Công giáo, Fort Worth, Texas, Ngày 26 Tháng 8 Năm 2001. 
 

   Joseph P. Delaney  
     Giám Mục Giáo Phận Fort Worth 

 

      Robert W. Wilson  
      Chưởng Ấn 
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Đức Giáo Hoàng Francis 
2013-Hiện Tại 
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Các Đức Giám Mục Tiền Nhiệm  
và Đương Nhiệm của  

Giáo Phận Fort Worth, Texas 
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Most Rev. Michael F. Olson 
Fourth Bishop of the Diocese of Fort Worth 
January 2014 - Present 

The Fourth Bishop of the Diocese of Fort Worth is Most 
Reverend Michael F. Olson, S.T.D., M.A., the first priest 
of the Diocese to become a bishop who was ordained 
and installed on January 29, 2014 at the Tarrant County 
Convention Center. Bishop Olson, a native of Illinois, was 
ordained a priest of the Diocese of Fort Worth on June 3, 
1994 by the late Bishop Joseph P. Delaney at St. Patrick 
Cathedral. 

Bishop Michael Fors Olson, S.T.D., M.A. was born in 
Park Ridge, Illinois on June 29, 1966. He was raised in 
Des Plaines, Illinois where he attended St. Mary’s Paro-
chial School. Bishop Olson graduated from Quigley Pre-
paratory Seminary North in 1984 and began collegiate 
seminary studies for the Archdiocese of Chicago in August of that same year. In 1985, his 
family moved to Fort Worth as part of the corporate relocation of GTE/DC. In 1988, Bishop Ol-
son officially transferred as a seminarian to the Diocese of Fort Worth. He was ordained a 
priest for the Diocese of Fort Worth on June 3, 1994, and began his priestly ministry as the pa-
rochial vicar of St. Michael’s Catholic Church in Bedford, Texas, from July 1994 through June, 
1997. 

Bishop Olson was a recipient of the Basselin Scholarship at the Catholic University of America 
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from which he earned his bachelor’s degree and master’s degree in philosophy in 1988 and 
1989 respectively. Bishop Olson also has degrees (M.Div. and M.A.) in theological studies 
from the University of St. Thomas in Houston. He was a charter recipient of the CRS Global 
Fellowship in 1993 through which he traveled to Egypt and Burkina Faso to learn about global 
development in social justice. He is also a past recipient of the Presidential Fellowship of Saint 
Louis University where he studied at the Center for Health Care Ethics in the Catholic Tradition 
between 1997 and 2001. In March of 2011 he successfully earned his doctorate in moral theol-
ogy at the Academia Alfonsiana in Rome. 

He has served as a community representative on the Ethics Committee for Research Involving 
Human Subjects at the University of Texas Medical Center in Houston. He was a member of 
the formation faculty at Saint Mary’s Seminary in Houston, Texas and lectured at the Universi-
ty of Saint Thomas School of Theology between 2001 and 2006. From July, 2006, through 
June, 2008 Bishop Olson served in the Diocese of Fort Worth as Vicar General and as Pastor 
of St. Peter the Apostle Catholic Church. Since July 1, 2008 Bishop Olson has been serving as 
the Rector of Holy Trinity Seminary. On May 6, 2010, Pope Benedict XVI granted him the Pa-
pal Honor of Chaplain to His Holiness with the title of "Monsignor." 

On January 29, 2014 Bishop Olson was ordained bishop and installed as the fourth bishop of 
the Diocese of Fort Worth at the Fort Worth Convention Center. Over 10,000 people from 
across North Texas and beyond were in attendance. 
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Cha Hilariô Trần Công Lý (R.I.P.) 
1983-1985 

Quý Cha Cựu Chánh Xứ và Đương Nhiệm 
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Cha Mathias Trần Minh Mẫn (R.I.P.) 
1985-1990 

của Giáo Xứ Đức Mẹ Fatima 
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Cha Marcô Đoàn Quang Báu (R.I.P.) 
1990-1996 
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Cha Inhaxiô Nguyễn Hải Dương (R.I.P.) 
1996-2005 
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Cha Marcô Nguyễn Thành Huynh  
2005-2011 
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Cha Jim Ngô Hoàng Khôi  
2011-2015 
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Cha Gioan Euđê John Trần Đình Diễm 
2015 - 7/2020 
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Cha Phanxicô Xaviê Vũ Văn Vinh 
7/2020 - Hiện Tại 
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Thầy Phó Tế  
 

Pt Phaolô Micae Hoàng Ngọc Quý 
 

Lãnh chức Phó Tế Ngày 7 Tháng 6 Năm 2003 

Phục vụ tại GX Đức Mẹ Fatima, 6/2003 – hiện tại 

Phụ giúp Văn Phòng Tiêu Hôn Giáo Phận,  
6/2010 – hiện tại 

 
Chủ Tịch Cộng Đồng Phó Tế Việt Nam Hoa Kỳ, 

7/2013 – 7/2015 

Deacon Mentor for FW Deacon Formation,  
1/2015 – hiện tại 

Trong Ban Cố Vấn giúp Đức Cha chia trách nhiệm  
hằng năm cho Tân Phó Tế, 6/2020 – hiện tại 

 

 
 
 

Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Phạm Ngọc Trang 
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Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chánh 
 

Chủ Tịch HĐMV  Ông Phạm Ngọc Trang 817-907-8820 tnpham52@yahoo.com 

Phó Nội Vụ    Ông Nguyễn Phi Hùng 817-734-6753  

Phó Ngoại Vụ    Anh Phan Quốc Hoan  682-583-4593 pphanpthai@yahoo.com 

Thư Ký I   Anh Nguyễn Vinh  817-683-7782 osuok88@sbcglobal.net 

Thư Ký II   Anh Trần Chính  469-226-4331 petertrantho@yahoo.com 

Thủ Quỹ   Chị Nguyễn Kim Lan  817-996-9364 kimlan3@hotmail.com 

Phó Nội Vụ Tài Chánh Anh Lê Nguyên Vũ  682-241-2334 nguyenvule61@yahoo.com 

Phó Ngoại Vụ  Tài Chánh Anh Bùi Hữu Quang  682-414-5355  

TB Gây Quỹ Tài Chánh Anh Nguyễn Văn Hương 817-705-1937  
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LỜI MỞ ĐẦU 
 

“LÒNG BIẾ T  Ơ N "   

  
 

     Theo sách Xuất Ai Cập, Moisen phải trải qua bao 
nhiêu vất vả, thử thách khó khăn. . . để tranh đấu cho dân Do 
Thái được ra đi, thoát cảnh làm nô lệ cho người Ai Cập, được 
tự do để tôn thờ Thiên Chúa. Tuy vậy, vua Pha-rôn không 
muốn cho họ đi, Vua thay lòng đổi dạ với lời hứa cùng Moi-
sen, lúc thí có lúc thì không.   Vì thế mà phút cuối cùng Vua 
phải đành lòng cho dân Do Thái đi, nhưng sau đó ông lại sai 
quân lính dượt theo để bắt họ lại.  Và họ đã gặp dân Do Thái 
đang đóng trại tại bên bờ biển.  Lúc đó, người Do Thái nhìn 
thầy đoàn kỵ binh Ai Cập tiến đến thì liền kêu trách Chúa và 
Moisen:  "Bộ nước Ai Cập thiếu phần mộ sao ông lại đem 
chúng tôi lên chết trên rừng vắng?  Ông dẫn chúng tôi ra khỏi 
Ai Cập với mục đích gì chớ:  Há chúng tôi chẳng nói với ông 

tại Ai Cập rằng thà làm tôi họ còn tốt hơn chết trên rừng xanh sao!    Moisen liền đáp lời dân 
chúng:  Xin anh em chớ lo sợ, hãy ở đó mà xem những việc lạ lùng Chúa sẽ thi hành ngay hôm 
nay.  Vì hôm nay anh em đương thấy người Ai Cập, nhưng đến muôn đời sau anh em chẳng còn 
thấy họ nữa!  Xin anh em cứ bình tình, Chúa sẽ chiến đấu thay cho ta!"  Gn 14: 11-14 

 Đọc tiếp sách Sáng Thế từ đoạn 14, chúng ta thấy Thiên Chúa đã giết chết đoàn quân 
Pha-rôn gồm cả binh xa và quân kỵ mã xuống lòng biển. Toàn dân Do Thái đã chính mắt nhìn 
thấy đoàn lính hùng hậu Ai Cập chết trên biển cả, và nhìn rõ quyền năng trong đại của Chúa, 
nên dân chúng kính sợ Chúa, tin phục Chúa và tôi tớ Chúa là Moisen.  Rồi toàn dân Do Thái 
cùng với Moisen hát bài ca kính Chúa sau khi vượt qua Biển Đỏ.  Bài ca chiến thắng này chúng 
ta đều được nghe vào đêm Phục Sinh: "Vang lên muôn lời ca, ta ca tụng Chúa, vì uy danh 
Ngài cao cả!!"  Vâng, họ ca lên để Ca Ngợi quyền năng toàn năng của Chúa và Cảm Tạ Ngài 
đã cứu thoát họ khỏi tay người Ai Cập.  Việc làm này thật là chính đáng và không thể bỏ qua. 

 Nhìn vào giòng lịch sử Việt Nam trải dài từ  trước năm 1975 cho tới hôm nay, dành 
riêng đặc biệt cho những người Việt Nam đang sống tại Hoa Kỳ, tôi thấy lịch sử dân Do Thái 
cũng có những nét giống phần nào với anh chị em giáo dân Giáo Xứ Fatima. Thật vậy, trong 
một cách nhiệm mầu nào đó, Thiên Chúa đã và đang dành cho mỗi người chúng ta, Thiên Chúa 
đã dẫn đưa cách này hay cách khác, có khi thật là vất vả, cheo leo nguy hiểm và đau khổ; có khi 
bình an và may mắn . . .  Dù cách nào đi nữa, tất cả chúng ta đều được may mắn tới sống một 
đất nước mà chúng ta thường nghe người đời ví von:  chảy sữa và mật ong.  Có lẽ đây là những 
lời bóng bảy, không phải nghĩa đen là sữa và mật chảy tràn lan ngoài đường phố, nhưng cuộc 
sống ở nơi đây thật là thoải mái, của cải vật chất thật dư dật, hầu như chả thiếu một cái gì trên 
thế giới.  Có tiền là có liền.  Nhất là mọi người được sống bình an và tự do.  Tự do tôn giáo và 
tự do ngôn luận, vân vân.    Hoàn toàn khác xa đất nước Việt Nam hay nhiều nơi trên toàn thế 
giới hôm nay. 
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 Khi so sánh Hoa Kỳ với các nước khác về cuộc sống và nơi ăn chốn ở thì tôi thấy mình 
may mắn được sống trên đất nước có nhiều khác biệt.  Kinh nghiệm của tôi trong 2 chuyến 
Hành Hương ở Âu Châu và Á Châu: Israel và Việt Nam, đặc biệt chuyến hành hương Kỷ Niệm 
100 Năm Đức Mẹ Hiện Ra tại Fatima 2017, tôi thấy không đâu có cuộc sống thoải mái, dễ chịu, 
nhà cửa rộng rãi, xe cộ to lớn, tài nguyên dư dật, đường xá thênh thang, và an bình . . .  như Hoa 
Kỳ. 

 Nhìn lại cuộc sống riêng tư của tôi từ ngày đầu tiên đặt chân lên đất Mỹ, điều đầu tiên 
tôi phải làm là:   1. Cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria đã thương tôi, cho tôi được đến và 
sống một đất nước xa xôi mà tôi không bao giờ dám nghĩ tới ở bên kia bờ đại dương là Hoa Kỳ 
đây.   2. Càm Tạ Chúa và Đức Mẹ Maria đã thương yêu và còn tiếp tục mãi mãi thương yêu tôi 
trong ơn Gọi Tu Trì; Lại còn sai tôi đi Rao Giảng Tin Mừng ở nhiều nơi trên toàn nước Mỹ, cho 
tới hôm nay.  3. Cảm Tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ vẫn còn ban cho tôi sự sống và manh khỏe cho 
tới hôm nay, dù suốt nhiều năm qua đã gặp bao nhiêu tai nạn hiểm nguy đến tính mạng.  4. Điều 
tôi lo sợ là: Xin Chúa đừng để tôi đừng đi vào vết chân của dân Do Thái thời Moisen xưa khi 
gặp khó khăn, thử thách . . . không còn nhớ tới Lòng Yêu Thương của Thiên Chúa đã thương 
tôi, để tôi bội phản lại với Ngài bằng cuộc sống tội lỗi hay thiếu tin tưởng nơi Ngài như người 
Do Thái xưa. 

 Với Giáo Xứ Đức Mẹ Fatima, kể từ ngày chính thức thành lập theo Giáo Luật cho tới 
hôm nay thì cũng đã tròn 18 năm - (2001-2019).  Chỉ mới 18 năm tuổi nhưng đã được Thiên 
Chúa và Mẹ Fatima tuôn đổ trên Giáo Xứ biết bao nhiêu hồng ân của Ngài, cho chung cũng như 
riêng mỗi người.  Trong 3 Giáo Xứ Việt Nam trong Giáo Phận Fort Worth chung quanh đây, 
Giáo Xứ Đức Mẹ Fatima tuy nhỏ bé nhất nhưng lại được tiếng là xứ giầu nhất, tiền bạc dư dật, 
không mang nợ gì trên thân, có những cơ sở thật là rộng rãi để sinh hoạt và kinh doanh.  Chúng 
con xin cảm tạ Chúa và Mẹ Fatima. 

 Anh chị em thân mến, lời Sách Gương Phúc: "Muốn giữ Ơn Chúa, phải Biết Ơn khi 
Chúa ban và nhẫn nại khi Chúa cất lấy.  Phải cầu xin Chúa ban cho và cẩn phòng để khỏi mất."  
Hoặc, ""Sỡ dĩ ta không được hồng phúc của ân sủng chảy tràn xuồng trên lòng ta, là vì quá tệ 
bạc với Chúa Tể muôn ân.".  Hoặc "Ai biết ơn sẽ được thêm ơn mới!"  (Sách G.Phúc, trg 122-
123) 

 Trong Tin Mừng của Thánh Luca 17:11-19, chúng ta có câu truyện về 10 người cùi 
được chữa lành, nhưng chỉ có một người cùi ngoại đạo trở lại tạ ơn Thiên Chúa.  Chính vì thế 
mà Chúa nặng lời với 9 người cùi kia vô ơn, bạc nghĩa như sau: "Chớ thì 10 người không được 
lành hết sao? Còn 9 người kia đâu? Chỉ duy mình người ngoại kiều này trở lại cảm tạ Thiên 
Chúa thôi ư?"  Lk 17: 17-19 

 Để kết thúc, tôi xin mượn lời của Sách Gương Phúc để chúng ta cùng suy niệm và cầu 
nguyện như sau: 

 "Đừng bao giờ tự hào vì ơn Chúa.  Lời Thánh Phao-lô:  Bạn được gì mà không được 
bởi Chúa.  Nếu được bởi Chúa sao lại tự hào như thể của mình." 

 Ơn Chúa ban thưởng để phụ lực tính yếu hèn của ta, do lòng tốt Chúa và bao giờ cũng 
vượt công ta. 

 Nhận ơn Chúa ta phải khiêm nhương biết ơn, xử dựng theo ý Chúa , lo bào toàn và nhẫn 
nại khi Chúa đòi lại. 

 Lạy Chúa đại từ bi!  Xin đừng để con mang tiếng vô ân, cũng đừng để con lạm dụng ơn 
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Chúa.  Con thú thật con chẳng đáng Chúa ban ơn nào, một chỉ đáng Chúa đừng xử với con như 
con đáng, một xử theo lượng đại từ bin Chúa." 

 

Thân ái trong Chúa Giê-su Ki tô và Đức Mẹ Maria, 

LM John Trần Đ. Diễm, CRM 

Giáng Sinh 2019.  

 

 

 

 
. 
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Những Điều Mẹ Dặn Tại Fatima 
 
Xin được tóm gọn những điều Mẹ dặn tại Fatima cho thế giới: 
 
1. Punishment of the World: Our Blessed Mother can no longer restrain the hand of her Divine Son from striking 
the world with a just punishment for its many crimes.                                                                                                         
 
Sự trừng phạt của thế giới: Mẹ Thiên Chúa của chúng ta không thể kềm chế được bàn tay Con 
Một Chúa khỏi giáng xuống thế giới bằng một hình phạt vì muôn thứ tội ác của họ. 
 
2. Amendment of Life: "I have come to warn the faithful to amend their lives and ask pardon for their sins. They 
must not continue to offend Our Lord, Who is already too much offended."                                                             
 
Sửa đổi cuộc sống: “Mẹ đến để cảnh báo các tín hữu sửa đổi cuộc sống của họ và xin ân xá cho 
những tội lỗi của họ. Họ không được tiếp tục xúc phạm đến Chúa của chúng ta nữa, Đấng đã bị 
xúc phạm quá nhiều rồi.” 
 
3. Five Warnings: "If my requests are not granted, Russia will spread her errors throughout the world, provoking 
wars and persecutions against the Church. Many good people will be martyred, there will come another great war, 
and various nations will be destroyed."                                                                                                                      
 
Năm Cảnh Báo: “Nếu những lời cầu xin của Mẹ không được chấp nhận, Nước Nga sẽ truyền bá 
những sai lầm của mình trên toàn thế giới, gây ra chiến tranh và những cuộc bắt đạo chống lại 
Giáo hội. Nhiều người tốt sẽ bị tự đạo, sẽ có một cuộc chiến tranh vĩ đại khác, và nhiều quốc 
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gia sẽ bị phá hủy.” 
 
4. War: "Wars are a punishment for the sins of mankind."                                                                                      
 
Chiến Tranh: “Chiến tranh là một sự trừng phạt vì tội lỗi của nhân loại.” 
 
5. Sins of the Flesh: "More souls go to Hell because of the sins of the flesh than for any other reason."                    
 
Tội lỗi của xác thịt: “Nhiều linh hồn xuống hoả ngục vì tội lỗi của xác thịt hơn vì bất cứ lý do 
nào khác.” 
 
6. Immodest Fashions: "Certain fashions are being introduced that offend Our Lord very much."                          
 
Thời trang bất hợp lý: “Một số thời trang đang được giới thiệu làm xúc phạm Chúa rất nhiều.” 
 
7. Sinful Marriages: "Many marriages are not good; they do not please Our Lord and are not of God."                   
 
Hôn Nhân tội lỗi: “Nhiều cuộc hôn nhân không tốt; họ không làm vừa lòng Thiên Chúa và 
không phải là của Thiên Chúa.” 
 
8. Daily Rosary: "Say the Rosary every day to obtain peace for the world. And after each decade say the following 
prayer: 'O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of Hell, and lead all souls to Heaven, especially 
those who have most need of Thy mercy.'"                                                                                                                          
 
Mân Côi Hàng Ngày: “Lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày để có được sự bình an cho thế giới. Và sau 
mỗi chục đọc lời cầu nguyện sau đây: ‘Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu 
chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần tới 
lòng thương xót Chúa hơn.’” 
 
9. Prayer and Sacrifice: "Pray, pray a great deal, and make sacrifices for sinners, for many souls go to Hell because 
they have no-one to make sacrifices and pray for them."                                                                                           
 
Cầu Nguyện và Hy Sinh: “Cầu nguyện, cầu nguyện rất nhiều, và làm việc hy sinh cho tội nhân, 
vì nhiều linh hồn xuống hỏa ngục bởi không có ai để hy sinh và cầu nguyện cho họ.” 
 
10. Devotion to the Immaculate Heart of Mary: "God wishes to establish in the world devotion to my Immaculate 
Heart. If people do what I tell you, many souls will be saved and there will be peace.                                              
 
Tôn Sùng Trái Tim Tinh khiết Đức Maria: “Thiên Chúa muốn thiết lập thế giới cống hiến cho 
trái tim tinh khiết Đức Mẹ. Nếu mọi người làm điều Mẹ nói với con, nhiều linh hồn sẽ được 
cứu và sẽ có hoà bình.” 
 
11. First Saturday Devotion: "I promise to help at the hour of death with the graces needed for salvation those who, 
on the first Saturday of five consecutive months, go to confession, receive Holy Communion, say five decades of 
the Rosary and keep me company for fifteen minutes while meditating on the mysteries, with the intention of mak-
ing reparation to my Immaculate Heart."                                                                                                                         
 
Lòng Tận Tâm Thứ Bảy Đầu Tháng: “Mẹ đã hứa sẽ giúp đỡ vào giờ chết với những ân sủng 
cần thiết cho sự cứu rỗi những người trong ngày thứ Bảy đầu tháng của năm tháng liên tiếp, đi 
xưng tội, rước Mình Thánh Chúa, lần chuỗi năm chục kinh Mân Côi và cùng với Mẹ 15 phút 
khi suy niệm về những mâù nhiệm ấy, với ý định đền bù cho trái tim Vô Nhiễm của Mẹ”   
 
12. World Peace: "Tell everybody that God gives His graces through the Immaculate Heart of Mary. Tell them to 
ask graces from her, and that the Heart of Jesus wishes to be venerated together with the Immaculate Heart of 
Mary, for the Lord has confided the peace of the world to her... In the end my Immaculate Heart will triumph, Rus-
sia will be converted and there will be peace."                                                                                                                        
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Hoà Bình Thế Giới: “Hãy nói cho mọi người biết rằng Thiên Chúa ban ơn của Ngài qua Trái 
Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Maria. Hãy bảo họ cầu xin những ân sủng từ Mẹ, và Trái 
Tim của Chúa Giêsu muốn được tôn kính cùng với Trái Tim Của Đức Maria, vì Chúa đã ban 
hòa bình thế giới cho Mẹ... Cuối cùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ sẽ thành công, 
nước Nga sẽ được hoán cải và sẽ có hòa bình.” 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Fatima vẫn cổ động chương trình đọc kinh Mân Côi dây chuyền vào các 
tháng Năm (tháng hoa dâng Mẹ) và tháng Mười (tháng Mân Côi kính Mẹ); mỗi giáo dân chọn 
một chục kinh theo từng mùa Vui, Thương, Mừng, và Sáng để góp thành những tràng kinh Mân 
Côi sống dâng lên Mẹ. Riêng năm mừng kính 100 năm Đức Mẹ Maria hiện ra tại Fatima, GX 
ngoài việc cổ động tràng kinh Mân Côi sống, còn thêm cá nhân đọc 3 kinh Kính Mừng mỗi 
ngày, 10 kinh Kính Mừng chung gia đình mỗi tuần, các giờ kinh nguyện, chầu chung tại GX. 
GX đã tổ chức chuyến hành hương, gồm 45 người, tới thăm thánh địa Fatima nơi Mẹ hiện ra 
cách đây 100 năm. GX đã xây cất xong tượng Mẹ Fatima trước nhà thờ và được Đức Giám 
Mục Michael Fors Olson làm phép C.N. ngày 15 tháng 10.   
 
Nhờ ơn Chúa, chúng con sẽ cố gắng sống đúng lời Mẹ dạy và luôn trung thành làm sứ giả loan 
báo Mệnh Lệnh Fatima của Mẹ tới cho mọi thành phần dân thánh để cầu nguyện cho hoà bình 
thế giới và nhiều tội nhân được sớm quay trở về tôn sùng yêu mến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên 
Tội Mẹ để được Mẹ che chở cầu bầu.     
 
Pt Phaolô Micae Hoàng Ngọc Quí 
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Trích tài liệu của Giáo Xứ trong Ngày Thánh Hiến 26-8-2001 
       Ban Biên Tập 

 

 

 

Lược Sử Giáo Xứ Đức Mẹ Fatima 
Fort Worth, Texas 

Những Ngày Đầu Trên Đất Khách 
Sau ngày quê hương thân yêu bị Cộng Sản vô thần cưỡng chiếm vào Tháng Tư năm 1975, hàng 
ngàn người Việt đành gạt lệ lìa xa đất mẹ dấu yêu đi tìm tự do trên những vùng đất xa lạ!  Họ 
đã được nhiều quốc gia tự do đón nhận.  Hoa Kỳ là quốc gia đón nhận nhiều người tỵ nạn nhất. 

Tại Giáo Phận Fort Worth, Texas, các giáo xứ Công Giáo đã bảo trợ một số gia đình người 
Công Giáo Việt Nam như: 

• Giáo Xứ Holy Name:  8 gia đình 
• Giáo Xứ Saint Andrew:  12 gia đình 
• Giáo Xứ Saint Rita:  20 gia đình 

Mỗi nhóm sinh hoạt riêng tại giáo xứ bảo trợ và có cử người đại diện cho nhóm, nhưng khi có 
Thánh Lễ Việt Nam thì đều sinh hoạt chung.  Mãi cho đến hạ bán niên 1982, cả ba nhóm đồng 
ý sáp nhập làm một cộng đoàn và trở thành những thành phần tiên khởi của Giáo Xứ Đức Mẹ 
Fatima ngày nay. 

Phụng Vụ Bằng Ngôn Ngữ Việt Nam 
Để đáp ứng khát vọng được phụng thờ Thiên Chúa theo truyền thống và ngôn ngữ Việt Nam 
của người tỵ nạn, giáo quyền sở tại đã cho phép mỗi tháng một lần và trong các dịp đặc biệt 
được dâng Thánh Lễ bằng tiếng Việt.  Sau đó, từ Tháng Tám năm 1982, mỗi tháng nhóm tín 
hữu được cử hành hai Thánh Lễ bằng tiếng Việt. 

Thuở đầu (1975-1982) quý vị Linh Mục Việt Nam săn sóc mục vụ cho nhóm tín hữu này gồm 
có Quý Cha: 

• Giuse Trần Định 
• Simon Nguyễn Kim Ngọc 
• Larry Chu Văn Quang 

Ngoài việc dâng Thánh Lễ, mỗi vị chủ chăn đều cố gắng giúp hình thành các sinh hoạt theo 
truyền thống Công Giáo Việt Nam.  Các ngài đã giúp tổ chức các lớp Giáo Lý tại tư gia, các 
cuộc rước kiệu vào Tháng Năm và Tháng Mười dâng kính Đức Mẹ, và thành lập Hội Văn Côi 
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và Ca Đoàn Hồng Ân.  Riêng Cha Simon Huỳnh Tấn Công và Cha Nguyễn Văn Thân DCCT 
đã giúp đỡ Cộng Đoàn chúng ta trong những tháng không có linh mục Việt Nam trông coi 
(1982).  Đặc biệt Cha Thân, phụ trách giáo dân Lào tại Giáo Xứ Saint George, đã đưa ra ý kiến 
và dẫn dắt Cộng Đoàn chúng ta từng bước trong việc xin linh mục Việt Nam về coi sóc Cộng 
Đoàn. 

Đi Vào Nề Nếp 
Ngay trong những ngày còn sinh hoạt chung với các giáo xứ bảo trợ, các nhóm người Việt đều 
có cử người làm đại diện.  Riêng ở nhóm Saint Rita, sau ngày vị đại diện mãn nhiệm vào cuối 
năm 1981, đã xảy ra tình trạng khủng hoảng lãnh đạo, vì không có người chấp nhận làm đại 
diện cho nhóm.  Trước nguy cơ tan rã, mọi người nhận thấy tầm quan trọng của Ban Đại Diện, 
nhất là trong giai đoạn không có linh mục Việt Nam trực tiếp trông coi (Cha Chu Văn Quang 
được thuyên chuyển qua Canada).  Ngày 8 tháng 7 năm 1982, các gia đình đã chấp nhận ngồi 
lại với nhau hầu tìm giải pháp.  Kết quả việc ngồi lại này, một Ban Đại Diện chính thức đã được 
hình thành.  Tân Ban Đại Diện đã từng bước dẫn dắt nhóm Saint Rita đi vào nề nếp.  Đồng thời, 
Ban còn vận động các gia đình ở vùng lân cận tham gia sinh hoạt chung với nhóm.  Hai nhóm 
tín hữu thuộc Giáo Xứ Holy Name và Giáo Xứ Saint Andrew cũng nhập chung với nhóm Saint 
Rita để trở thành một cộng đoàn trong thời gian này. 

Sau khi đã quy tụ được các gia đình Công Giáo trong khu vực thành một khối, qua sự dẫn dắt 
của Linh Mục Nguyễn Văn Thân DCCT, Ban Đại Diện đã chính thức tiếp xúc với Cha Chánh 
Xứ Saint Rita để xin can thiệp cho Cộng Đoàn có được một linh mục Việt Nam trực tiếp lãnh 
đạo. 

Danh Xưng Của Cộng Đoàn 
Cũng trong thời gian này (1982), vấn đề danh xưng chính thức của Cộng Đoàn đã được đặc biệt 
quan tâm.  Trước đây, danh hiệu “Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời” đã được nhóm Saint Rita chọn 
và đã mừng lễ bổn mạng nhiều lần vào ngày 15 tháng 8 Dương Lịch hàng năm.  Nay vì lý do lễ 
Đức Mẹ Lên Trời thường trùng hợp với tổ chức khác, nên cần phải thay đổi.  Sau nhiều lần bàn 
thảo, thu nhận ý kiến của nhiều người, ngày 27 tháng 11 năm 1982, vấn đề danh xưng lại được 
đưa ra thảo luận và lấy biểu quyết chung trong một phiên họp khoáng đại.  Kết quả, mọi người 
đồng ý chọn danh hiệu “Đức Mẹ Fatima” làm quan thầy của Cộng Đoàn.  Kể từ đó, danh xưng 
chính thức là “Cộng Đoàn Đức Mẹ Fatima”.  Lễ Kính hàng năm được ấn định vào Chúa Nhật 
chính hoặc trước ngày 13 tháng 5 Dương Lịch, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất tại Fatima 
năm 1917. 

Linh Mục Quản Nhiệm Chính Thức 
Chiếu theo đề nghị của Cha William Aaron, Chánh Xứ Saint Rita, Đức Giám Mục Fort Worth 
đã thương lượng với Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc tại Carthage, Missouri, để xin một 
vị linh mục đến giúp Cộng Đoàn Đức Mẹ Fatima.  Hạ tuần tháng 1 năm 1983, với sự thỏa thuận 
của Cha Bề Trên Chi Dòng Đức Mẹ Đồng Công Hoa Kỳ, Linh Mục Hilary Trần Công Lý đã 
nhận bài sai của Đức Giám Mục Fort Worth, làm Phụ Tá Giáo Xứ Saint Rita đặc trách Cộng 
Đoàn Công Giáo Việt Nam. 



32 

 

Kể từ đây, Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc tiếp tục cử các linh mục về trông coi Cộng 
Đoàn.  Nhiệm kỳ của các cha như sau: 

• Cha Hilary Trần Công Lý, từ 20-1-1983 đến 18-8-1985 
• Cha Mathia Trần Minh Mẫn, từ 18-8-1985 đến 15-9-1990 
• Cha Marcô Đoàn Quang Báu, từ 15-9-1990 đến 29-12-1996 
• Cha Inhaxiô Nguyễn Hải Dương, từ 29-12-1996 đến 26-8-2001 

Cha Inhaxiô Nguyễn Hải Dương đã trở thành vị Chánh Xứ tiên khởi của Tân Giáo Xứ Đức Mẹ 
Fatima. 

Kể từ ngày có Linh Mục Quản Nhiệm chính thức, các sinh hoạt của Cộng Đoàn ngày thêm 
khởi sắc.  Số gia đình gia nhập Cộng Đoàn ngày mỗi tăng.  Nhiều tổ chức đoàn thể đã được 
thành lập thêm, như Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể (thượng 
bán niên 1983), Ban Giảng Huấn các lớp Giáo Lý Việt Ngữ (hậu bán niên 1983), Hội Phụ 
Hunh Học Sinh (1984), Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Hội Các Bà Mẹ Công Giáo (1985), 
v.v… 

Ước Vọng Tạo Mãi Cơ Sở Riêng 
Sau nhiều năm sinh hoạt chung với Giáo Xứ Saint Rita, hoạt động của Cộng Đoàn ngày càng 
thêm đa diện, nhưng các cơ sở của Giáo Xứ cho phép xử dụng lại không thể đáp ứng đủ nhu 
cầu.  Do đó, mọi người đều ao ước tạo mãi một cơ sở riêng làm nơi sinh hoạt cho Cộng Đoàn.  
Trong lần thăm viếng cộng đoàn của Đức Giám Mục tại Giáo Xứ Saint Rita vào năm 1990, 
Cộng Đoàn đã đạo đạt ý kiến xin được thành lập một trung tâm sinh hoạt riêng.  Qua năm 
1991, nhờ sự giới thiệu đầy hảo ý của Cha Chánh Xứ Joseph Pemperton, Đức Giám Mục đã 
ban phép cho Cộng Đoàn được mua một nơi làm trung tâm sinh hoạt mục vụ và văn hóa.  Ngay 
sau khi được sự chấp thuận của Đức Giám Mục, quý vị hữu trách của Cộng Đoàn đã cố gắng 
tìm kiếm một cơ sở vừa hợp với khả năng tài chánh, vừa gần với Thánh Đường Saint Rita. 

Việc tìm kiếm mất một thời gian khá dài nhưng không có nơi vừa ý.  Mãi đến năm 1993, được 
tin cơ sở Lancaster Bingo ở số 5601 đường Lancaster có ý định bán.  Nhân kỳ đại hội các gia 
đình hàng năm vào ngày 27 tháng 3 năm 1993, việc mua trung tâm sinh hoạt đã được đưa ra 
trước đại hội mà đối tượng tạo mãi đầu tiên nhắm đến là cơ sở Lancaster Bingo.  Được sự đồng 
ý của đại hội, Ban Tạo Mãi Trung Tâm Sinh Hoạt đã được thành lập với trách nhiệm nghiên 
cứu, soạn thảo kế hoạch vận đông tài chánh, tìm kiếm cơ sở và hoàn thành các thủ tục pháp lý 
về mặt đời cũng như mặt đạo.  Về tài chánh, mỗi gia đình được đề nghị đóng 2 ngàn mỹ kim 
($2000), có thể đóng một lúc hoặc góp trong 5 năm. 

Sau một thời gian theo đuổi việc mua cơ sở Lancaster Bingo nhưng không thành, Ban Tạo Mãi 
cũng đã tìm kiếm, tiếp xúc, tìm hiểu, trả giá một số cơ sở khác như: 

• Chợ K Mart, ở 5328 E Lancaster 
• Chemical Lab, ở đường South 820 
• Nhà thờ Presbyterian, ở đường Oak Hill, v.v… 

Rất tiếc tất cả đều không đạt được kết quả mong muốn. 
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Mưu Sự Tại Nhân, Thành Sự Tại Thiên 
Mặc dù đã nhiều năm cố gắng tạo dựng cho Cộng Đoàn một nơi sinh hoạt, nhưng Thiên Ý 
nhiệm mầu còn muốn thử thách Cộng Đoàn thêm một thời gian nữa.  Do đó, dù việc tạo mãi 
còn dở dang, vào Giáng Sinh năm 1996 Cha Marcô Đoàn Quang Báu được lệnh bề trên thuyên 
chuyển đi nhận nhiệm vụ mới. 

Ngày 29 tháng 12 năm 1996, Cha Inhaxiô Nguyễn Hải Dương, nguyên Giám Đốc Nguyệt San 
Trái Tim Đức Mẹ, một linh mục trẻ đầy nhiệt huyết, được cử đến thay thế.  Cùng với việc lo 
săn sóc đời sống thiêng liêng cho đoàn chiên, Cha Tân Quản Nhiệm còn nỗ lực nối tiếp công 
việc của vị tiền nhiệm trong mưu tính xây dựng cho Cộng Đoàn một cơ sở riêng.  Ước mơ tạo 
mãi môt trung tâm sinh hoạt lúc khởi đầu dần dần trở thành ước mơ xây dựng một tân giáo xứ.  
Nhiều ngôi thánh đường, cơ sở doanh nghiệp, những miếng đất trống đều được để mắt tìm 
hiểu, lượng định, khảo sát, trả giá.  Trong số đó cơ sở Wyatts Cafeteria ở đường Brentwood 
Stair đã làm tốn khá nhiều thời giờ. 

Nhưng ý Chúa nhiệm mầu!  Con người mưu sự, nhưng thành sự là do Thiên Chúa.  Ban Tạo 
Mãi nhận được tin Chợ Max (Albertson cũ), nằm ở giao điểm đường Lancaster và Tierney, 
muốn bán với giá biểu là $1,500,000.  Cơ sở được khảo sát thật kỹ về mọi mặt, từ kiến trúc đến 
pháp lý, thời giá.  Sau khi nắm vững mọi vấn đề liên hệ đến cơ sở này, với sự đồng thuận của 
Giáo Quyền Địa Phận, việc trả giá được bắt đầu.  Lúc đầu Cộng Đoàn thuận mua với giá 
$825,000.  Nhưng khi nhìn lại chi phí tân trang và khả năng tài chánh, Cộng Đoàn lại thấy quá 
khó khăn.  Có lúc Cộng Đoàn gần như muốn buông xuôi, dù phải mất số tiền ứng trước để trả 
giá (earnest money).  Cuối cùng Ban Tạo Mãi gởi đến cho chủ nhân cơ sở một văn thư, nói rõ 
hoàn cảnh khó khăn của Cộng Đoàn để xin giúp đỡ.  Với ơn phù trợ của Đức Mẹ và Thánh Cả 
Giuse, chủ nhân đã vui vẻ chấp thuận cho Cộng Đoàn trả giá lại, với điều kiện phải biến chốn 
buôn bán này thành nơi thờ phượng Thiên Chúa.  Kết quả là cơ sở được mua với giá là 
$650,000. 

Từ một trung tâm thương mại rộng 62,000 square feet tọa lạc trên một khu đất hơn 5 acres, cơ 
sở đã được Cộng Đoàn khởi công tân trang từ ngày 15 tháng 9 năm 2000.  Hiện nay cơ sở gồm 
có: 

• Một thánh đường 800 chỗ ngồi 
• Một nhà nguyện 140 chỗ ngồi 
• Một hội trường 1000 chỗ ngồi 
• Một phòng tạm trú dành cho Cha Xứ 
• 12 lớp học 
• Một phòng họp giáo xứ 
• 14 phòng dành riêng cho các đoàn thể 
• Một thư viện 
• Một phòng kỷ vật 
• Một nhà bếp lớn 
• Một số phòng vệ sinh lớn nhỏ 
• Một bãi đậu xe 306 chỗ 
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Ngoài ra còn có một số phòng ốc tạm để trống vì chưa có nhu cầu xử dụng. 

Tổng số chi phí tạm phỏng tính là: 

• Tiền mua cơ sở:         $650,000 
• Tiền tân trang sửa chửa:        $950,000 
• Tiền trang bị phương tiện:       $300,000 

Tổng Cộng:                       $1,900,000 

 Số tài chánh này là do: 

• Đóng góp của anh chị em trong Cộng Đoàn  
(gồm của các gia đình, dâng cúng của các ân  
nhân trong Cộng Đoàn, của các chương trình  
gây quỹ trong Cộng Đoàn, của các đoàn  
thể, …)       $1,300,000 

• Dâng tặng của một vị ân nhân người Hoa Kỳ     $300,000 
• Tiền vay của Giáo Phận           $300,000 

Tổng Cộng:                           $1,900,000 
 

Số tiền vay của Giáo Phận còn có thể lên xuống chút ít, nhưng Cộng Đoàn cố gắng duy trì ở mức 
độ $300,000. 

Kết Luận 
Giấc mơ kéo dài hơn một phần tư thế kỷ đã trở thành sự thật!  Đây là một hồng ân to lớn của 
Thiên Chúa và Mẹ Thánh Người đã thương ban cho Cộng Đoàn Fatima nhỏ bé. 

Xin cùng dâng lên Thiên Chúa và Đức Mẹ lời tán tụng hồng ân. 

Xin cùng nhau chia sẻ niềm vui xây dựng Nhà Chúa. 

Xin cám ơn nhau về những hy sinh đóng góp. 

Xin bỏ qua cho nhau những bất đồng va chạm cá nhân. 

Xin cùng nắm tay nhau hân hoan tiến vào Nhà Chúa. 

 

Kỷ niệm ngày Thánh Hiến Thánh Đường Tân Giáo Xứ Đức Mẹ Fatima 
Tại Fort Worth, Texas 
Ngày 26 tháng 8 năm 2001 
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Con đường chúng ta đi từ Cộng Đoàn cho đến Giáo Xứ thật đầy gian nan 
thử thách với nhiều diễn biến ly kỳ.  Kính mời chúng ta cùng theo dõi hồi ký   
đầy chi tiết hấp dẫn từ chính tay bút của Cha Cựu Chánh Xứ Nguyễn Hải Dương. 
       Ban Biên Tập  
 
 

 

 
 
Thứ  Bảy 19 tháng 10 năm 1996,  Thánh Đường  Cộng Đoàn Chúa 
Kitô Vua,  mua lại từ một nhà thờ Tin Lành, được thánh 
hiến.  Cùng ngày đó, Giáo Xứ  Chúa Kitô  Vua được thành lập, trở 
thành Giáo Xứ Thể Nhân đầu tiên cho người Việt Nam trong Giáo 
phận Fort Worth.  Cha cố Matthia  M. Trần Minh Mẫn CRM được 
bổ nhiệm làm Cha Xứ tiên khởi. 
4 năm sau đó,  khi Thế Giới và Giáo Hội bước vào Thiên Niên Kỷ 
mới,  năm Thánh 2000,  Thánh Đường Cộng Đoàn các Thánh Tử 
Đạo Việt Nam Arlington,  mua lại từ hệ thống siêu thị Food 

Lion,  được thánh hiến.  Đây là Giáo Xứ  Thể Nhân thứ hai dành cho người Việt Nam trong 
Giáo Phận Fort Worth.  Đức Cha Joseph đã bổ nhiệm  Cha cố Hilary M.  Trần Công Lý CRM 
làm Chánh Xứ,  và Cha Louis M. Vũ Minh Nhiên CRM là Cha Phó tiên khởi của Giáo Xứ thứ 
hai này. 

 
Trong khi đó, hành trình để trở thành một Giáo Xứ của Cộng Đoàn Đức Mẹ Fatima đã 

gặp không ít khó khăn, có lúc tưởng rằng sẽ không bao giờ thực hiện được. Nhưng cuối cùng,  
trong thánh ý quan phòng nhiệm mầu của Thiên Chúa,   CHÚA NHẬT 26 THÁNG 8 NĂM 
2001, CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ FATIMA TRỞ THÀNH GIÁO XỨ ĐỨC MẸ FATIMA. 
Đây là Giáo Xứ Thể Nhân thứ ba dành cho  người Công Giáo Việt Nam tại Fort Worth. Cha 
Inhaxiô M. Hải Dương  CRM được đặt làm Cha Xứ tiên khởi. 

 
Nói về cuộc  hành trình để trở thành một Giáo Xứ của Cộng Đoàn Đức Mẹ Fatima đã 

gặp không ít khó khăn và tưởng rằng sẽ không bao giờ thực hiện được thật đúng. Phần vì số 
nhân danh  ghi tên gia nhập không nhiều, phần vì nơi đây ít hãng xưởng, nhất là chung quanh 
không có cơ sở nào rao bán. Một số gia đình đến, dừng chân một thời gian rồi di dời đi nơi 
khác. 

 
Tháng 10 năm 1990, Cha Marcô Đoàn Quang Báu CRM, được chỉ định về làm Quản 

Nhiệm Cộng Đoàn Đức Mẹ Fatima, thuộc Giáo Xứ St. Rita, thay Cha Matthia Trần Minh Mẫn 
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CRM. Ngài là một Linh Mục đứng tuổi, uyên bác và đầy nhiệt huyết trong việc giảng dậy và 
truyền giáo.  Ngay từ những năm mới về, Cha Marcô đã có ý định  xin phép Giáo Quyền cho 
tạo dựng một Giáo Xứ Việt Nam  để công việc mục vụ bằng tiếng mẹ đẻ được hiệu quả hơn. 
Thật trùng hợp, ngôi chợ K-Mart 2 lầu, với diện tích hơn 70,000 Sqf,  sân đậu xe rộng, cách 
Giáo Xứ Thánh Rita chừng vài ba block đường lên bảng bán.  Thế là Cha Marcô, cùng với Hội 
Đồng Mục Vụ đã lên kế hoạch,  xin phép Đức Cha Joseph Delaney, Giám Mục Giáo Phận Fort 
Worth,  tạo mãi cơ sở này để xây dựng Giáo Xứ tương lai.  Đức Cha đã đồng ý. Liền sau đó, 
một Ban Tạo Mãi được thành hình do ông Lê Đàm làm Trưởng Ban.  Công việc đầu tiên của 
Ban Tạo Mãi là cổ động tài chánh, với sự đồng ý mỗi gia đình đóng góp $2000 cho Quĩ Xây 
Dựng Thánh Đường mới.  Cùng lúc,  Cha Marco  hợp  với Hội Đồng Mục Vụ và Ban Tạo Mãi 
tìm hiểu, xem xét cơ sở K-Mart và phác họa sơ đồ sửa chữa cho Giáo Xứ tương lai.  Nhưng sau 
khi tìm hiểu, xem xét ngôi chợ K-mart thấy không thích hợp.  Cha và những vị có trách nhiệm 
trong Cộng Đoàn đã tạm ngưng việc mua tiệm K-Mart  để tìm kiếm một cơ sở khác. Lúc đó, 
Cha Marcô và những vị có trách nhiệm đã để ý tới  nhà thờ Oakhill,  đường Meadowbrook và 
Oakhill,  và một nhà thờ khác trên  xa lộ 20 và xa lộ 287 mới treo bảng bán. 

 
Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất, Ngày 29 tháng 12 năm 1996,  Cha Inhaxiô 

M.  Nguyễn  Hải Dương CRM được chỉ định về thay thế cha Marcô Báu CRM làm Phó Xứ 
Thánh Rita, kiêm nhiệm Quản Nhiệm Cộng Đoàn Đức Mẹ Fatima.  Ít tháng sau,  khi công việc 
mục vụ được ổn định, Cha  đã tiếp tục tìm hiểu  chợ  K-Mart mà Cộng Đoàn có ý định mua để 
làm trung tâm phượng tự.  Chợ K-Mart  trông bề ngoài rộng rãi, nhưng quá cũ. Thêm vào đó, 
lòng chợ có nhiều cột, trần nhà thấp, không dễ để tân trang thành nơi thờ phượng. 

 
Vào mùa Hè năm 1997, tiệm ăn Wyatt's Cafeteria sát xa lộ 30, tọa lạc tại  1501 Handley 

Dr. Fort  Worth  đóng cửa.  Hội Đồng Mục Vụ và Ban Tạo Mãi đã tới xem xét và so sánh. Tiệm 
Wyatt's Cafeteria tuy nhỏ so với K-Mart  nhưng tương đối thích hợp cho một Giáo Xứ Việt 
Nam tương lai, với điều kiện là phải mua được mảnh đất chừng hơn kém 2 mẫu  phía sau  tiệm 
để xây hội trường và một số phòng ốc, lớp học. 

 
Ngày Chúa Nhật 22/6/1997,  Hội Đồng Mục Vụ và Ban Tạo Mãi đã gửi tới Cha Quản 

Nhiệm Inhaxiô một văn thư  kèm theo 25 chữ ký của Quí Thành Viên Hội Đồng Mục Vụ, Ban 
Tạo Mãi và các trưởng ban, ngành, đoàn thể  để xin tiến hành mua cơ sở Wyatt's Cafeteria.  
Trong văn bản này mọi người đã nói lên nguyện vọng: 

 
1. Việc tạo Mãi Thánh Đường của Cộng Đoàn đã kéo dài quá lâu. 
2. Nguyện vọng của giáo dân trong Cộng Đoàn đang khao khát  

có một ngôi Thánh Đường để thờ phượng Thiên Chúa theo  ngôn ngữ và văn hóa 
Việt Nam. 

3. Đã đến lúc cần thiết phải có một ngôi Thánh Đường riêng tư,  thích hợp với ý 
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muốn  của Đức Giám Mục Giáo Phận, cho phép các Cộng Đoàn Việt Nam được 
đứng biệt lập. 

4. Cơ sở Wyatt's Cafeteria rất thích hợp với hoàn cảnh tài chánh của Cộng Đoàn. 
(Văn thơ   thỉnh nguyện ngày 22/6/1997) 
 

Sau khi nhận được thơ thỉnh nguyện, Cha Quản Nhiệm cùng với một số Thành Viên 
Hội Đồng Mục Vụ và Ban Tạo Mãi đã gặp cha Richard Flores, Chánh  Xứ Giáo Xứ  Thánh Ri-
ta,  để trình bày về việc mua bán trung tâm cho giáo xứ tương lai.  Sau cuộc họp, Cha Richard 
đã viết  một bức thư gửi tới Đức Giám Mục Joseph Delany,  trình bày những ước muốn của 
Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam. 

 
Ngày 3/7/1997, Toà Giám Mục, qua ông Phêrô M. Flynn, Giám đốc Tài Chánh Giáo 

Phận, đã gửi cho Cha Xứ Flores một bức thư liên quan tới việc mua bán trung tâm nào đó để 
làm nơi thờ phượng  cho Cộng Đoàn.  Bức thơ có đoạn viết:  "Mấy tháng trước đây, Cha 
Wilson và tôi đã nói chuyện với Cha Inhaxiô về ý định của Cộng Đòan Việt Nam muốn tạo mãi 
một cơ sở để làm nhà thờ.  Lần đó, Cha Inhaxiô có nói qua về cơ sở K-Mart mà Cộng Đoàn 
trước đó đã có nhã ý mua.  Tuy nhiên, một cách khôn ngoan, Cha Inhaxiô có nói là ngài cũng 
đang kiếm tìm một cơ sở khác, trước khi việc bàn thảo mua bán cơ sở K-mart được tiến 
hành".  Sau đó, ông đã xác định những điểm cần làm: 

 
1. Cơ sở phải được xác nhận. 
2. Giáo Xứ  và Địa Phận đồng ý  giá cả để trả. 
3. Hợp đồng  được  làm giữa  địa phận và chủ nhân. 
4. Một khi giá cả  được giữa chủ và Địa Phận bằng lòng,   

              thời gian tiến hành để hoàn tất là từ 45-90 ngày. 
5. Một nghiên cứu  về cơ sở do địa phận đòi hỏi (lệ phí $1,200-$1,500). 
6. Một cuộc nghiên cứu về môi sinh giai đoạn I do Địa Phận đòi hỏi   

                (lệ phí $1,200-$1,500). 
7. Thanh tra cơ sở do Giáo Phận đòi hỏi (lệ phí $1,200-$1,500). 
8. Tìm kiến trúc sư và kỹ sư giúp dự án sửa chữa  để dùng như  

                ý định của Cộng Đoàn (lệ phí quãng $3,000). 
9. Môt cuộc gặp gỡ giữa đại diện Cộng Đoàn Vịệt Nam, Cha Xứ  

                và Giáo Phận để nói về những điểm trên, hầu xác nhận xem  
                cơ sở có thích hợp cho Cộng Đoàn Việt Nam, nếu việc mua  
                cơ sở được hoàn thành.  (Thơ ông Flynn ngày 3/7/1997). 
 

Ít ngày sau đó, Cha Quản Nhiệm Inhaxiô đã gặp ông Flynn để thông báo về Tiệm Watt's 
Cafeteria đóng cửa, và ý muốn của những vị có trách nhiệm muốn Giáo Phận xem xét cơ sở 
mới này.  Cùng lúc dò hỏi chủ đất đằng sau ngôi tiệm này có thể bán khoảng đất trống khoảng 
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hơn kém 2 mẫu tây cho Cộng Đoàn để xây  hội trường và các lớp học trong tương lai không? 
Ngày 28/8/1997, ông Flynn đã gửi thư cho ông Scott Steenson, nhân viên địa ốc, để tiến 

hành việc mua tiệm ăn này, kèm theo một hợp đồng khởi đầu là $600,000. 
 
Ngày 18/9/997, ông Steenson đã gửi thư cho ông Flynn nói về giá cả của cơ sở Watt's 

Cafeteria, với giá bán ban đầu là $1,100,000, nhưng công ty sẽ đồng ý hạ xuống $750,000 theo 
giá trị định thuế của Quận Hạt Tarrant là $850,000 năm vừa qua.  Sau đó, qua một đôi lần tiếp 
xúc, công ty đã đồng ý hạ xuống là $725,000.  Số tiền mua bán cơ sở này tương đối hợp với 
tình hình tài chánh Cộng Đoàn lúc bấy giờ gồm $385,000 ký gởi trên Giáo Phận,  $359,640.75 
các gia đình đóng góp trong thời gian qua. 

 
 Nhưng rồi công việc tạo mãi cơ sở Watt's Cafeteria  không thành vì vấn đề giá cả. 

Thêm vào đó,  Cộng Đoàn đã không mua được mảnh đất 1.7 mẫu của một bà cụ sống sau tiệm 
với giá $200.000  và 2.7 mẫu khác bên cạnh, cũng sau tiệm với giá 440.000$.  Trong khi đó, 
khu vực tiệm Watt's Cafeteria chỉ rộng 2 mẫu, với căn tiệm rộng 11,600 Sqf và bãi đậu xe chỉ 
dung nạp được 162 chỗ.  Chính vì thế, cho tới tháng 5/1998, hợp đồng tạo mãi tiệm Watt's  Caf-
eteria vẫn chưa được ký kết. (Biên bản Dự Án Xây Cất Trung Tâm Mục Vụ  trình bày do ban 
Tạo Mãi ngày Chúa Nhật 4/5/1998) 

 
Ngày 22/6/1998, Ông Trưởng Hội Đồng Mục Vụ Đinh Hồng Thanh và Ông Trưởng 

Ban Tạo Mãi Lê Đàm đã gửi thư tới Cha Richard,  xin ý kiến về việc mua cơ sở Bingo góc 
đường Stark và Craig, thuộc công ty Lincoln Property of Dallas. Cơ sở này rộng 4.13 mẫu, gồm 
2 mẫu làm bãi đậu xe cho 300 chỗ.  Những ngày lễ lớn Cộng Đoàn có thể đậu thêm bên Nation-
al Bank, và thư viện.  Khu vực này còn một khoảng đất trống có thể dùng vào việc xây cất 
trong tương lai. Cơ sở Bingo này tuy cũ, bỏ trống lâu năm,  nhưng cũng rộng đủ để sửa thành 
nguyện đường, các lớp học, phòng họp, hội trường... Về giá cả, trước  đây cơ sở được định giá 
là  $360,000, nhưng  sau khi dò hỏi,  chủ nhân cho biết có thể bán với giá $240.000.  Cho tới 
thời điểm đó,  sòng bài ở Sheeport đã thuê mướn bãi đậu xe của cơ sở để hằng ngày chở khách 
đi lên sòng bài (Biên bản Dự Án Xây Cất... ngày Chúa Nhật 4/5/1998). 

 
Ngày 25/6/1998, Cha Richard đã viết thơ cho Đức Giám Mục Joseph, trình bày về cơ sở 

Bingo này và xin Giáo Phận tìm hiểu. 
 
Mùa hè năm đó, trong khi Giáo Phận  đang xem xét  cơ sở Bingo được cộng đoàn đề 

nghị , thì  ngôi chợ Max, đông đảo khách hàng mua bán tọa lạc tại 5109 E, Lancaster Ave, Fort 
Worth đột nhiên thông báo đóng cửa.  Ngôi chợ này Cha Quản Nhiệm cũng đã từng mơ 
ước,  một ngày nào đó,  chợ đóng cửa thì Cộng Đoàn  sẽ mua để xây dựng nhà thờ cho Giáo Xứ 
tương lai.  Với ước mơ đó, một lần đi chợ với ông Chủ Tịch Đinh Hồng Thanh, Cha Quản 
Nhiệm Inhaxiô buột miệng nói: "giá mà chợ này đóng cửa thì tốt biết mấy anh Thanh  nhỉ!" 
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Anh Thanh cười nói: "Họ bán buôn  sầm uất thế này thì khó mà đóng cửa Cha ạ."  Nhưng rồi 
chuyện gì đến đã đến.  Câu chuyện tưởng như mơ mà không ngờ xảy ra thật. 

 
Nhớ lại một ngày kia, Cha Quản nhiệm Inhaxiô đang ngồi làm việc trong văn phòng nhà 

xứ thì cố Thảo gõ cửa,  vào thông báo là sáng này cố đi bộ tập thể dục ngang qua ngôi chợ Max 
thấy treo bảng For Sale. Nói rồi cố trao cho  Cha Quản Nhiệm một tấm giấy nhỏ ghi số điện 
thoại để liên lạc.  

 
Max là một ngôi chợ bán thực phẩm,  hai lầu, rộng 70,000 Sqf. Lầu  trên rộng 30,000 

Sqf dùng làm nhà kho.  Lầu dưới rộng 40,000 Sqf,  trần  cao ráo, dư  đủ để sửa thành nhà thờ, 
nhà nguyện, các lớp học, phòng họp, hội trường.  Lòng chợ chỉ có 12 cột.  Đặc biệt các cột giữa 
lòng chợ cách xa nhau,  rất tiện lợi để chỉnh trang lại thành nhà thờ.  Sau khi xem xét, bàn hỏi, 
tìm hiểu, Cha Quản Nhiệm, Hội Đồng Mục Vụ và Ban Tạo Mãi đã quyết định liên lạc với Giáo 
Phận để  xúc tiến tạo mãi ngôi chợ này. 

  
Để giúp Cộng Đoàn có cái nhìn bao quát hơn để đi tới quyết định,  ngày 27/10/1998, 

ông Flynn đã gửi cho cha Quản Nhiệm Inhaxiô một bức thư, so sánh điểm thuận lợi và bất lợi 
giữa 2 cơ sở K-mart và Max, với chiều kích gần ngang nhau: 

  
   K-MART (ĐIỂM LỢI) 
1. Ngôi nhà to hơn ngôi chợ Max. 
2. Tổng thể khu đất to hơn khu chợ Max. 
3. Nhiều chỗ đậu xe hơn chợ Max 
4. Đất rộng hơn, có thể dùng cho những sinh họat ngòai trời. 
5. Một phần lầu hai tiện lợi biến thành nhà cho Cha Xứ. 
 

    K-MART (BẤT  LỢI) 
1. Cơ sở đã bị bỏ trống nhiều năm. 
2. Hệ thống máy lạnh, máy nóng rất lớn, nhưng quá cũ,  

                và không dễ phân chia ra từng khu vực. 
3. Hệ thống điện phải mất nhiều công để làm lại. 
4. Trần nhà thấp, và không có trần sẵn. 
5. Lòng nhà có nhiều cột, di chuyển bớt cột rất  tốn kém. 
6. Nhà cũ, và việc bảo trì không được tốt lắm. 
7. Ra vào không thuận lợi, vì chỉ có cổng ở đường Lancaster. 
8. Bãi đậu xe một số chỗ bị hư hỏng. 
 

    MAX (ĐIỂM LỢI) 
1.Cơ sở được dùng cho tới ngày đóng cửa mới đây. 
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2. Thuận tiện ra vào bằng hai đường Lancaster và Tierney. 
3. Dễ sửa chữa hơn K-Mart. 
4. Hệ thống máy lạnh, máy nóng mới hơn. 
5. Lòng nhà rộng hơn. 
6. Bãi đậu xe tốt hơn K-Mart. 
 
    MAX (BẤT LỢI) 
1. Cơ sở được dùng cho tới ngày đóng cửa mới đây nên giá mua  

                sẽ cao hơn, và không dễ để  điều đình về gía cả (1,500.000$) 
2. Cơ sở ít phần đất trồng cây xanh và cỏ. 
 
Sau khi nhận được thơ của tòa Giám Mục, Cha Quản Nhiệm đã triệu tập phiên họp Hội 

Đồng Mục Vụ và Ban Tạo Mãi để cân nhắc. Cuối cùng mọi người đã đồng ý tiến hành cơ sở 
MAX với ý kiến trả giá (offer)  khác nhau như: $1,000,000 (bớt $ 500,000), $900,000 (bớt 
$600.000).  Có vị sợ mất đề nghị trả $1,100.000 (bớt $400.000).  Trong khi đó, cha Quản 
Nhiệm  đề nghị giá đầu tiên đưa ra là $600.000, vì nếu Chúa ban cho Cộng Đoàn ngôi chợ này 
thì trước sau nó cũng thuộc về  Cộng Đoàn, và ngày 6/11/1998, Cha Quản Nhiệm đã lên 
gặp  Cha Chưởng Ấn Wilson  và ông Flynn, Trưởng Ban Tài Chánh Giáo Phận,  xin tiến hành 
cơ sở Max với giá trả ban đầu là $600.000.  Hai vị không bằng lòng với giá trả ít quá. Theo các 
ngài, để hợp lý thì ít nhất giá trả ban đầu phải là $800.000. Tuy nhiên,  Cha Quản Nhiệm đã 
thuyết phục các vị với lý do là số tiền $600,000 ban đầu chỉ có tính cách thăm dò,  để biết công 
ty có thể bán tối thiểu là bao nhiêu? 

 
Ngày 12/11/1998, Cha Chưởng Ấn Wilson đã gởi thơ cho Cha Quản Nhiệm Inhaxiô 

thông báo là Địa Phận, qua ông Flynn, đã gửi thơ trả giá như ý Cộng Đoàn là $600,000.  Nhận 
được thơ trả giá, công ty bớt xuống còn $1,400,000.  Lần trả giá thứ  hai, Cha Quản Nhiệm 
cũng chỉ tăng lên $650.000, và lần cuối cùng  là $750,000. 

 
Ngày 8/12/1998, ông bà Jerry Winsfield, ân nhân của Cộng Đoàn, khi biết Cộng Đoàn 

đã chính thức xúc tiến mua cơ sở Max đã gửi tặng số tiền $300,000  cho dự án cơ sở mới. 
 
Sau khi con số cuối cùng $750,000 được đưa ra, ngày 12 tháng 2 năm 1999, ông Flynn 

đã thông báo  cho Cha Quản Nhiệm là công ty chợ Max đã quyết định bán cho Giáo  Phận cơ 
sở này với giá là $825,000,và ông muốn gặp gỡ những vị có trách nhiệm trong Cộng Đoàn, bàn 
về những chi tiết để tiến hành mua cơ sở này. Cùng lúc, Ban Xây Cất của Giáo Phận bắt đầu 
tiến hành kiểm tra cơ sở.  Tuy nhiên, vì Cha Quản Nhiệm đi dự Tuần Cấm Phòng năm, nên 
buổi gặp gỡ đã được xếp đặt vào trung tuần tháng 06 năm đó. 

 
Trong buổi họp này có sự hiện diện của Cha Xứ, Cha Quản Nhiệm,  Hội Đồng Thường 
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Vụ, Ban Tạo Mãi cùng với Ông Flynn, Giám Đốc Tài Chánh, và ông Garry Fagaso, Trưởng 
Ban Xây Cất Địa Phận. Ông Flynn cho biết ông đã tiến hành hợp đồng với số tiền 
$825,000  cho ngôi chợ Max.  Vì theo ông hiểu  đây là  con số Cộng Đoàn có thể chấp 
nhận.  Thứ hai,  ngày 21 tháng 6, Cha Quản Nhiệm Inhaxiô đã có cuộc họp với Hội Đồng Mục 
Vụ, Ban Tạo Mãi để thông báo  về kết quả việc Giáo Phận kiểm tra cơ sở Max.  Dựa theo dự 
tính của Giáo Phận, khi hoàn thành cơ sở này, chúng ta sẽ phải chi ra chừng hơn kém 
$1,600.000 và Cộng  Đoàn sẽ phải mượn Địa Phận chừng $600.000. 

 
Vào Chúa Nhật 27/6/1999, Cha Quản Nhiệm đã trình bày cho  Cộng Đoàn về  những 

điểm tương tự để lấy ý kiến chung. Trong cuộc gặp gỡ này, một số anh chị em cũng tỏ ra ngần 
ngại vì vấn đề tài chánh eo hẹp của Cộng Đoàn, một số ý kiến là nếu phải bỏ ra số tiền như vậy 
Cộng Đoàn nên xây mới, nhỏ một tí, nhưng theo ý muốn của mình, không phải chấp vá.  Sau 
phiên họp,  Cha Xứ Richard, Cha Quản Nhiệm,  cùng với một số thành viên Hội Đồng Mục Vụ 
và Ban Tạo Mãi đã lên văn phòng Tòa Giám Mục gặp cha Chưởng Ấn Wilson và ông Flynn để 
trình bày những ưu tư của Cộng Đoàn về việc mua cơ sở Max. 

 
Ngày 23 tháng 7, ông Flynn đã gửi thơ cho  Cha Quản Nhiệm Inhaxiô tóm tắt về cuộc 

gặp gỡ đó. Ông cho biết là việc mua bán đã kéo dài nhiều tháng và giá cuối cùng $825,000. 
Theo ông, giá đó có thể chấp nhận được và $25,000  tiền cọc đã được gửi tới công ty và Cộng 
Đoàn có 60 ngày để xúc tiến việc mua bán kể từ ngày 6/4/1999. 

 
Vào cuối tháng 7, ông  Trưởng Hội Đồng Mục Vụ  Đinh Hồng Thanh và ông Trưởng 

Ban Tạo Mãi Lê Đàm  đã gửi thư cho ông Flynn để thông báo việc khó tiến hành ngôi chợ Max 
với giá cả mua và sửa chữa lên tới $1,600.000, với số tiền vay là hơn $600.000.  Giáo Phận đã 
hoãn  hợp đồng tới hết tháng 7.  Sau đó, Đức Cha Joseph mời Cha Richard và Cha Quản Nhiệm 
Inhaxiô lên Toà Giám Mục để họp với Cha Chưởng Ấn Wilson và ông Flynn để tìm hướng giải 
quyết những ưu tư, khó khăn của Cộng Đoàn.  Sau đó, hợp đồng  được kéo dài tới hết tháng 
8/1999. 

 
 Ít ngày sau, ông Flynn gọi điện thoại cho Cha Quản Nhiệm cho biết là ông đã trình bày 

cho công ty về những ưu tư của Cộng Đoàn Việt Nam về vấn đề tài chánh,  và họ trả lời Cộng 
Đoàn  có thể làm một hợp đồng khác,  với giá nào Cộng Đoàn Việt Nam có thể mua. Ông  cũng 
hỏi ý của Cha Quản Nhiệm cho biết con số nào Cộng Đoàn có thể tiến hành mua cơ sở?  Cha 
Quản Nhiệm không ngần ngại nói,  nếu mua được cơ sở quãng $700,000 và tiền sửa chữa là 
khoảng $750.000  thì sẽ thích hợp với tình hình tài chánh của Cộng Đoàn với số tiền 
$1,100.000$ hiện đang ký gửi trong quĩ  Giáo Phận. 

 
Ngày 3/9/1999, ông Flynn gửi cho Cha  Quản Nhiệm Inhaxiô một bức thư nội dung như 

sau: 
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Giáo Phận Fort Worth 
Ngày 3/9/1999 

  
Kính gửi Cha Ignatius Hải Dương CMC 
Cộng Đoàn  Đức Mẹ Fatima 
5550 E. Lancaster Ave. 
Fort Worth, Texas 76112 
  
Cha Ignatius thân mến, 

 
Công ty Tài Trợ United Steel  và Carnegie Pension đã chấp nhận giá 650,000 Mỹ Kim 
về việc mua cơ sở Max tại góc đường Lancaster và Tierney.  Từ phiên họp của chúng ta 
trước đây, tôi được biết là với giá đó, Cộng Đoàn có thể tiến hành việc tạo mãi cơ sở 
này.  Tôi cũng được biết là Cha cũng đã hỏi ý kiến Cộng Đòan và đã nhận được câu trả 
lời xác quyết tích cực để tiến hành cơ sở. 
 
Xin Cha xác định với những vị trách  nhiệm  và Cộng Đoàn rồi cho tôi biết vào ngày 
Thứ Ba mùng 7 tháng 9,  để chúng ta có thể tiến hành và kết thúc việc mua bán vào 
ngày mùng 10 tháng 9.  Tất cả thủ tục pháp lý đã sẵn sàng và chúng ta có thể tiếp nhận 
cơ sở vào ngày 13 tháng 9. 
 
Xin được chúc mừng Cộng Đoàn về bước đường thành công này.  Chúng ta rất may 
mắn,  vì những chủ nhân của cơ sở cũng muốn thấy cơ sở trên đây được xử dụng với 
mục đích tôn giáo.  Họ đã chấp  nhận việc  trả giá này,  để hỗ trợ sự vất vả của Cộng 
Đoàn trong việc  kiếm tìm tài chánh thích hợp cho dự án. 
 
Xin Cha gọi điện thoại cho tôi vào sáng mùng 3 tháng 9, và bất cứ ai trả lời điện thoại 
xin nói kiếm  tôi, và thông báo cho tôi ngay, dù lúc Cha gọi tôi bận việc, số 817-571-
9948, hay số điện thoại cầm  tay của tôi số 817-946-5462. 
 
Chân thành trong Chúa Kitô, 
Peter Flynn 
Giám Đốc Tài Chánh 
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Thật là một tin vui ngoài sự mong ước. Ngay chiều hôm đó, Cha Quản Nhiệm triệu tập 

Hội Đồng Mục Vụ, Ban Tạo Mãi và  các Trưởng Khu để thông báo kết quả về giá cả mới.  Cha 
Quản Nhiệm đề nghị được hỏi ý kiến các gia đình. Mọi người tán thành.  Sau đó,  một bản thăm 
dò được các Trưởng Khu gửi tới các gia đình với một số câu hỏi: "đồng ý tiến hành mua cơ sở 
Max, không đồng ý mua, ý kiến khác..."  Công việc thăm dò chỉ trong 2 ngày cuối tuần Thứ Bảy 
4 và Chúa Nhật 5/9.  Sau khi các gia đình trả lời những câu hỏi thăm dò trong một bức thư trả 
lời được niêm phong, các Trưởng Khu đã đem các bao bì tới phiên họp Cộng Đoàn  vào chiều 
Thứ Hai. 

 
Vào lúc 7 giờ tối, tại phòng họp cuối Thánh Đường Thánh Rita, dưới sự chứng kiến của 

Cha Quản Nhiệm,  Quí Thành Viên Hội Đồng Mục vụ, Ban Tạo Mãi, và một số anh chị em 
trong  Cộng  Đoàn, các bao bì được cắt và mở ra đếm. Kết quả thật khích lệ: 88% đồng ý mua 
cơ sở Max.  8% không đồng ý.  2% không có ý kiến. 2% người ta thế nào, tôi vậy.  Với kết 
quả thăm dò trong tay, sáng thứ Ba 7/9, trước ngày Lễ Sinh Nhật Mẹ, Cha Quản Nhiệm đã lên 
Tòa Giám Mục gặp Đức Cha Joseph Delany, Cha Chưởng Ấn Wilson và ông Flynn chính thức 
xin mua cơ sở Max để làm trung tâm thờ phượng và mục vụ cho Giáo Xứ tương lai của Cộng 
Đoàn Fatima, và sau này với tên gọi mới: GIÁO XỨ ĐỨC MẸ FATIMA. 

 
Sau ít tuần lễ, Cộng Đoàn đã tiếp nhận cơ sở Max và bắt đầu tân trang, xây dựng.  Gần 

một năm sau, Trung Tâm và Thánh Đường mới được Đức Cha Joseph Delany, Giám Mục Giáo 
Phận Fort Worth thánh hiến  vào  Chúa Nhật 26  tháng 8 năm 2001.  Từ ngày đó, Giáo Xứ Đức 
Mẹ Fatima đã trở thành Giáo Xứ  Thể Nhân thứ ba dành cho người Công Giáo Việt Nam trong 
Giáo Phận Fort Worth và Cha Inhaxiô Nguyễn Hải Dương CRM đã được bổ nhiệm là Chánh 
Xứ tiên khởi.  Như những ngày đầu khi còn  là Cộng Đoàn, Giáo Xứ cũng nhận Đức  Mẹ 
Fatima, lễ kính ngày 13 tháng 5 làm bổn mạng. 

  
Thay lời kết: 
 

Từ một Cộng Đoàn Đức Mẹ Fatima trở thành Giáo Xứ Đức Mẹ Fatima không phải là 
điều dễ dàng,  suôn  sẻ, nhiều lúc còn pha lẫn sự thất vọng.   Nhưng Chúa Kitô, vị Mục Tử nhân 
lành, qua sự cầu bầu của Mẹ Fatima,  đã hướng dẫn từng bước đi, từng  thời gian để hoàn tất 
chương trình của Ngài. 

 
Chắc nhiều người còn nhớ tâm tình của Cha Cố Marcô Maria Đoàn Quang Báu CRM, 

người đã ôm ấp ước vọng một Thánh Đường riêng cho Cộng Đoàn Đức Mẹ Fatima đã từng nói:  
"Công trình của Chúa không tới chậm một giây, hoặc nhanh hơn một giây".  Đây cũng là lời 
dậy bảo của Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ CRM, Đấng  Sáng Lập Dòng Đồng Công, và 
nay được gọi là Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc - The Congregation of the Mother of the Redeemer, 
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viết tắt là CRM,  đã huấn đức cho mọi phần tử Dòng.  Ngài cũng đã viết trong Hiến Pháp 
Dòng: "...Hãy phó thác mọi sự trong tay Chúa, đến giờ Chúa định, việc đó sẽ được thực hiện, 
hãy cứ luôn cậy trông ơn Chúa giúp đỡ" (Hiến Pháp Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc số 82.1). 

 
Chính vì thế, Thánh Đường Giáo Xứ Đức Mẹ Fatima được thành hình không do sự  tài 

giỏi, không do sức lực, không do công cán của riêng ai, nhưng do lời cầu nguyện, đóng góp của 
mọi ân nhân,  của mọi thành viên của Giáo Xứ, từ tinh thần tới vật chất, từ sức lực tới thời giờ, 
nhất là nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ  Fatima và Thánh Cả Giuse, và trên hết là do chính lòng 
yêu Thương  của Chúa Kitô, Vị Mục Tử Nhân lành vì: 

 
Nếu như Chúa chẳng xây  nhà 
Thợ nề vất vả cũng là  uổng công.  (TV. 126.1). 
 
Trước những hồng ân mà Thiên Chúa thương ban cho Giáo Xứ Đức Mẹ Fatima, từ 

những ngày thai nghén, dò dẫm, kiếm tìm, chung tay xây dựng để Giáo Xứ có được bộ mặt 
hôm nay,   xin mượn lời Kinh Ngợi Khen của Đức Maria để thưa lên: 

 
     "Linh hồn con ngợi khen Chúa, 

Và thần trí con hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa Đấng cứu độ con, 
Vì Chúa đã làm cho con  những điều trọng đại, 
và Danh Ngài là Thánh..." Amen. 
  

LM. Inhaxiô M. Hải Dương CRM. 
Viết xong ngày lễ Mẹ Sầu Bi 15/9/2017 
Bổn Mạng I Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc. 

  
Xây dựng nhà Xứ Fatima 
Khởi công : Tháng 10 năm 2004. 
Ngân khoản: 200,000$.  
Phụ trách xây cất: Anh Hân, một thành viên trong Giáo Xứ 
Khánh thành và làm phép: Tháng 5 năm 2005 
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Để tìm hiểu thêm về bối cảnh lịch sử cũng như thuở sơ khai của  
Cộng Đoàn Đức Mẹ Fatima, kính mời quý vị theo dõi hồi ức quý báu  
sau đây của một vị cao niên trong giáo xứ chúng ta. 
       Ban Biên Tập 

 

 

 

 

 
Vài Nét Sinh Hoạt của Cộng Đoàn Fatima 

Trước Thời Thành Lập Giáo Xứ 
 

Ngược Dòng Lịch Sử: 

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tất cả các quân cán chính và dân chúng Việt Nam Cộng 
Hoà từ vĩ tuyến 17 trở xuống, phần lớn đã có kinh nghiệm sống với Cộng Sản, nhất là những 
người dân miền Bắc Việt Nam sau Hiệp định Geneve 20/7/1954. Họ đã phải từ bỏ làng mạc và 
thành thị miền Bắc để vào miền Nam tìm một cuộc sống tự do về tinh thần. Họ đã tạo dựng 
cuộc sống tự do dưới tài lãnh đạo của nhà ái quốc Ngô Đình Diệm. Từ năm 1957 trở đi là 
những năm thái bình và trù phú của nước Việt Nam Cộng Hoà. Tuy nhiên, từ năm 1963, sau 
cuộc chỉnh hiến và đảo chánh Tổng Thống Ngô Đình Diệm người lập nền Đệ Nhất Cộng Hoà, 
miền Nam Việt Nam bị nhiều xáo trộn. Nhân tài thì nhiều, người có lòng với đất nước cũng 
nhiều, tuy nhiên, người tài lãnh đạo đất nước thì ít. Các tướng lãnh chuyên về quân sự, chưa 
quen với việc lãnh đạo một đất nước với nhiều đảng phái chính trị, lại thêm vào những sự chi 
phối của các cường quốc tư bản. Sau năm 1963, thành trì kiên cố Ấp Chiến Lược, được thiết lập 
dưới nền Đệ Nhất Cộng Hoà, đã bị nhóm tướng lãnh đảo chánh phá nát. Đó là lý do đưa tới  
thảm họa mất nước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đầu năm 1963 trở đi, quân Cộng sản Bắc Việt 
bắt đầu xâm nhập miền Nam và bắt đầu “mặt trận giải phóng miền Nam” do Cộng Sản Hà Nội 
lãnh đạo và Trung Cộng hỗ trợ. 

Giai đoạn sau ngày mất nước 30/4/1975, phần lớn những người trốn chạy chế độ Cộng 
sản tại Việt Nam đã dùng các con tàu nhỏ để trốn thoát bằng đường biển. Các con thuyền nhỏ 
này đã được các tàu của Đệ Thất Hạm đội Mỹ (Seventh Fleet) đậu ngoài hải phận quốc tế cứu. 
Một số khác quân nhân hải quân và không quân Việt Nam Cộng Hoà đã dùng phương tiện đang 
có sẵn để mang vợ con và gia đình chạy trốn. Các công chức và quân nhân cũng có cơ hội để 
trốn thoát. Các nhân viên làm cho cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), các cơ quan tử 
thiện Quốc tế (Voluntary Agencies) cũng có cơ hội thoát nhờ phương tiện chuyên chở của 
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chính phủ Hoa Kỳ. 

Các đồng bào tị nạn Cộng Sản được chở qua đảo Guam của Mỹ hoặc dảo Subie của Phi 
Luật Tân. Từ đây các máy bay vận tải của quân đội Hoa Kỳ đưa họ sang các trại tiếp cư đã 
chuẩn bị sẵn.  Bắc Nước Mỹ thì có Indiana.  Nam nước Mỹ thì có Camp Pendleton tại 
California. Các địa điểm tiếp cư nhận người Việt tị nạn, và sau một thời gian họ được đi định 
cư do sự bảo trợ của các cơ quan thiện nguyện. 

Đây là các giáo xứ Mỹ tại Tarrant County bảo trợ các gia đình Công giáo: 

Giáo xứ Saint Rita 

Giáo xứ Holy Name 

Giáo xứ Siant Andrew 

Giáo xứ Saint George 

Giáo xứ Saint Matthew 

Nhóm quân nhân tại phi trường Carswell Air Force Base 

Ngày 18/5/1975, gia đình chúng tôi đặt chân tới Camp Pendleton, California. Tôi may 
mắn được làm việc tại Processing Center. Tại đây chúng tôi đón tiếp đồng bào tị nạn và chờ đợi 
người bảo trợ. Một khi có gia đình Mỹ bảo trợ thì người tị nạn có phương tiện về ở với gia đình 
họ. Chúng tôi ở tạm nhà người Mỹ bảo trợ độ1 tuần, sau đó ra ngoài định cư, kiếm việc làm và 
đi làm. Người bảo trợ giúp độ 2, 3 tuần. Sau đó chúng tôi tự lo cho bản thân và gia đình. 

Giáo xứ Rita bảo trợ khoảng 20 gia đình 

Giáo xứ Holy Name bảo trợ một số gia đình 

Giáo xứ St. Andrew bảo trợ một số gia đình  

Giáo xứ St. George bảo trợ một số gia đình.  

Giáo xứ St. Matthew Arlington cũng rất nhiều gia đình Việt Nam quy tụ về đó. 

 

Giáo xứ St. Rita, có cha Giuse Trần Đinh, học viên Dalat gốc Hà Nội, ngài ở đây độ 1 
năm và Ngài xin đi Pháp, vì gốc Ngài học tiếng Pháp nên tiếng Pháp rất thông thạo. 

Giáo xứ St. George có Cha Laurenso Chu Văn Quang phục vụ tại đây từ 1976 – 1978. 
Từ 1/9/1982 – 1/12/1982, Cha Quang về dòng Mẹ ở Vancouver Canada. Cuối 12/1982 Ngài lại 
từ Canada trở sang và lưu trú với cha Toà ở Dallas. Theo như Cha Quang kể, lúc đó Ngài có xin 
với Đức Cha Cassada 4 linh mục về để giúp giáo dân Việt Nam. Cha Hillary Trần Công Lý là 
một trong các linh mục đã đến nhờ lời yêu cầu của Cha Quang. 

Ngay từ tháng đầu tiên khi Cha Hillary Trần Công Lý về thì tờ mục vụ hàng tháng đã có 
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danh xưng: Cộng đoàn Đức Mẹ Fatima, giáo phận Forth Worth, TX. Từ bản tin mục vụ đầu tiên  
này chúng tôi nhận danh xưng: Cộng đoàn Đức Mẹ Fatima và chọn ngày 13/5, ngày Đức Mẹ 
hiện ra lần thứ nhất tại Fatima, Bồ Đào Nha là ngày bổn mạng cộng đoàn. 

Từ khi Cha Hillary Trần Công Lý về việc dạy giáo lý cho các em thiếu nhi vẫn tiếp tục.  
Tuy nhiên từ đây chúng tôi được phép sử dụng các lớp học của trường St. Rita làm nơi dạy dỗ 
các em, từ lớp mẫu giáo tới thêm sức. Chúng tôi bắt đầu thành lập hội hoa, hằng năm chúng tôi 
có các ngày lễ hội: lễ Noel, Phục Sinh, tân niên, ngày mất nước 30/4 bỏ nước ra đi. Ngày 30 
tháng Tư này chúng tôi muốn nhắc nhở con cháu là ngày quốc tang của dân Việt Nam tỵ nạn 
cộng sản. Cha Hillary khuyến khích, nâng đỡ chúng tôi với trên 10 gia đình. Chúng tôi đã gắn 
bó đễ giữ văn hoá Việt Nam, dạy giáo lý bằng tiếng Việt, dạy văn hoá Việt Nam và hằng năm 
giữ gìn các ngày lễ truyền thống đều có chương trình văn nghệ và vũ khúc Việt Nam. Ngày 
30/4 hàng năm chúng tôi mời các thầy Phật Giáo đến tham dư, như thầy Thích Pháp Nhẫn đã 
tới cộng đoàn Đức Mẹ Fatima tại St. Rita đôi lần. 

Thời gian đó chúng tôi chỉ lo đi làm 5 ngày trong tuần, cuối tuần sinh hoạt nhà thờ là 
vào cuối tuần, chúng tôi dồn mọi nỗ lực vào sinh hoạt cộng đoàn. Nói rõ là lúc đó nhu cầu vật 

chất không nhiều như bây giờ. Đặc biệt từ những năm này, cộng đoàn Đức Mẹ Fatima đã có 
những đóng góp tích cực cho ngày Đại hội Thánh Mẫu tại Carthage MO. 

Cộng đoàn Đức Mẹ Fatima đã đóng một kiệu rước Đức Mẹ Fatima cho ngày Thánh 
Mẫu tại Carthage MO do anh Vũ Loát sáng chế và kiệu còn giữ đến ngày nay. Tuy nhiên anh và 
các anh em đã bỏ công tân trang nhiều lần từ những năm đó tới nay. Trong những năm đó, liên 
tục cộng đoàn có đoàn tiến hoa, các vị tháp tùng kiệu Mẹ. Cho tới mấy năm gần đây giáo xứ 
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Đức Mẹ Fatima đã nhường phần tiến hoa cho các giáo xứ bạn. Chúng tôi đã có đoàn tiến hoa từ 
xưa đến nay. Cũng cần nhắc đến cụ Nguyễn Kim Đỉnh, một vị hoạt động không mệt mỏi. Đoàn 
phụ kiệu và kiệu vẫn được rước hàng năm tại chi Dòng Đồng Công, cho tới nay đã được hơn 39 
năm.  Kiệu Mẹ vẫn là biểu tượng để con dân tị nạn Việt Nam luôn kêu cầu Mẹ phù trì. 

Năm 1985, cha Mathias Trần Minh Mẫn về cộng đoàn. Lúc này cộng đoàn càng ngày 
càng đông, những người vượt biển càng ngày càng nhiều, giáo dân cũng gia tăng. Các trại tị nạn 
tại Thái Lan, Mã Lai và Phi Luật Tân vẫn tiếp tục đón nhận các người tị nạn. California, 
Florida, Washington và Texas là những nơi người tị nạn chọn để sinh sống. Cha Hillary lúc 
Ngài giúp giáo dân Việt Nam Ngài cũng ở chung nhà xứ với các cha Mỹ. Cha Mathias thời gian 
phục vụ cũng ở chung nhà với cha xứ Mỹ. Nhờ sự cư xử khéo léo của các Cha Việt Nam nên 
mọi sinh hoạt của giáo dân Việt Nam chúng tôi rất thoải mái. Có điều chúng tôi rất tự trọng, 
phòng ốc của giáo xứ Mỹ chúng tôi giữ gìn sạch sẽ, sau khi sử dụng, chúng tôi không quên 
kiểm soát vệ sinh phòng ốc, nhất là các restroom cho nên bao năm sống chung với giáo xứ Mỹ 
cách cư xử của họ đối với cộng đoàn Việt Nam trong đó có sự nể trọng. Đây là niềm tự hào của 
cộng đoàn Đức Mẹ Fatima khi còn chung nhà thở và lớp học. Xin cảm ơn tấm lòng hiếu khách 
của giáo xứ St. Rita 

Năm 1990 cha Marcô Đoàn Quang Báu về thay thế cha Mathias Trần Minh Mẫn. Mỗi 
cha quản nhiệm có một đường lối hướng dẫn riêng. Cha Marcô, vì ngài từ giáo xứ Port Arthur, 
cho nên ngài cũng muốn có một mô hình giống như vậy, nhưng có lẽ giáo dân chưa thích ứng. 
Ngài đã bắt đầu có tư tưởng lập giáo xứ Việt Nam bằng cách chuẩn bị tư tưởng cho ban đại diện 
và giáo dân chuẩn bị, vì sớm muộn cũng phải ra thành lập giáo xứ và có nhà thờ riêng. Phải 
cảm ơn cha Marcô, chính cha đã đem tư tưởng lập nhà thờ và có giáo xứ riêng vì đã 15 năm rồi, 
15 năm đã đủ lớn và trưởng thành. Thời gian này ông Nguyễn Minh Hải làm đại diện và từ hồi 
cha Hillary về thì có một đoàn từ St. Matthew sang nhập xứ bên St. Rita trong đó phải kể họ 
hàng cụ Nguyễn Kim Đỉnh và gia đình ông Trần Minh Hải. Thêm vào đó có một nhóm trên 
vùng N121 ở thành phố Lewisville cũng xin gia nhập cộng đoàn Đức Mẹ Fatima 

Thời gian này cần có một thay đổi. Ông Nguyễn Quốc Phan được đề cử làm đại diện 
thay thế ông Trần Minh Hải. Tôi hân hạnh được cha Marcô Đoàn Quang Báu mời cộng tác với 
anh Phan và từ lúc này chúng tôi đã có chương trình xây nhà thờ. Cha Marcô Đoàn Quang Báu 
được cấp một căn nhà 2 phòng bên phía Bắc nhà thờ St. Rita. Trên lầu làm phòng ngủ, phía 
dưới là phòng tiếp khách. Đôi khi ban chấp hành cộng đoàn cũng sử dụng như một phòng họp. 

Khoảng năm 1995, lúc này có chương trình ra đi theo diện nhân đạo của các anh em sĩ 
quan diện H.O, vùng Tarrant county và Dallas county cũng tiếp đón những gia đình cựu sĩ quan 
tù cải tạo đến, lúc này cộng đoàn Đức Mẹ Fatima cũng tiếp đón một số gia đình quân nhân đến 
cộng đoàn này. 
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